
samen plezier beleven

GROEP 4 | VAKANTIE | LES 6 | VOORLEESVERHAAL ZOMERVAKANTIE

Koen zit in de klas. Hij kijkt dromerig uit het raam. Buiten schijnt de zon. Hij telt op zijn 

vingers. Nog één, twee, drie, vier nachtjes en dan is het zomervakantie! “Koen, we zijn 

nu niet bezig met de rekenles”, zegt de juf. Koen gaat snel rechtop zitten. De juf wil iets 

zeggen. “Zoals jullie allemaal weten is de grote vakantie in aantocht. Na de vakantie gaan 

jullie naar groep 5. Jullie krijgen dan ook een nieuwe meester. Wie weet hoe de meester 

van groep 5 heet?” 

Koen weet het wel. Dat is meester Thomas. Hij weet al heel veel van meester Thomas. 

Dat komt omdat Iris bij hem in de klas heeft gezeten. Als je iemand een compliment hebt 

gegeven, krijg je van meester Thomas een speciale sticker. En heb je iets moois gedaan, 

bijvoorbeeld een moeilijk woord helemaal goed geschreven of een mooie tekening 

gemaakt, dan mag je een liedje dat jij leuk vindt uitkiezen en aanzetten. 

“Vanmiddag gaan jullie op bezoek bij meester Thomas”, zegt de juf. “Spannend hè”, 

fluistert Malik. Inderdaad, heel spannend…
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